
  

Goddelijke Fouriers: 
https://drive.google.com/file/d/1E0osEI

20d_1aXv75UAy57xLxVN_SZX1o/view?u

sp=sharing  

 

 

 

Adres: 
Sinds enkele jaren is het mogelijk om het godenrijk 
te bereiken per postduif. Het adres hiervoor is: 
Rue Haute 31 
5500 Chairière 

Kosten; 
De toegang tot het godenrijk  kost slechts 145 euro 
en dient voor 15/07 zijn overgeschreven naar de 
Oppergoden op volgend rekeningnummer met 
vermelding van de naam van uw god/godin: 

BE85 3631 5264 5506 

Groetjes jullie leiding! 

 

 

 

Goden§Godinnen 
 

 

 

 

Jonggiverkamp 2020 

CORONA: 

Het kamp zal er anders uitzien als andere jaren. 
Hygiëne wordt heel belangrijk, ook het koken zal een 
beetje aangepast zijn. We gaan er sowieso het beste van 
maken, maar hou in het achterhoofd dat er verschillende 

dingen anders zullen zijn dan voorgaande jaren. 

 

 

VOOR  OUDERS: 

Wanneer uw zoon of dochter ziek wordt, rekenen wij 
erop dat u hem of haar komt halen op ons terrein. 

CAMION: 

Camion wordt ingeladen aan den Bermijn op 
donderdag 30 juli om 20u.  

Uitladen gebeurt na aankomst in het station op 11 
augustus 

 

Asclepius – god van de geneeskunst 
Als de zieke in zijn droom een slang 
zag, wist hij dat hij genezen was. 
Het is om die reden dat Asclepius 
vaak wordt afgebeeld met een slang. 
De slang van Asclepius is nog 
steeds het symbool van artsen en 
apothekers. 
 

https://drive.google.com/file/d/1E0osEI20d_1aXv75UAy57xLxVN_SZX1o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E0osEI20d_1aXv75UAy57xLxVN_SZX1o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E0osEI20d_1aXv75UAy57xLxVN_SZX1o/view?usp=sharing


 

Beste Goden § Godinnen § nakomelingen, 

Bij deze verzoeken we u per direct huiswaarts 
te keren en uw valies in te pakken voor het 
gebeuren in Olympus dat dit jaar valt tussen 
1-11 augustus. 

Zoals jaarlijkse traditie spreken we den 1ste 
van Augustus af aan het station van Sint-
Niklaas om 8u20 waar we de tocht starten 
richting het godenrijk. Hiervoor is het uiterst 
belangrijk dat we machtig en waakzaam zijn. 
Vergeet dus geen lunchpakket en drank om uw 
mythische motor draaiende te houden. Om 
binnen te geraken in het rijk is het vereist dat u 
zich verifieerd door uw Identiteitskaart mee te 
pakken. Dit jaar is door de oppergoden ons 
opgedragen om de reis te starten in perfect 
goddelijk uniform en een mondmasker(das 
eigenlijk gewoon opgedragen door de overheid 
maar zeker even belangrijk). 

Men weet dat de weg richting het godenrijk 
niet zonder avontuur zal gebeuren dus trek 
daarom uw stapschoenen aan bij vertrek. 
 

Dit gebeuren zou mits alles goed loopt, en er geen 
verraad van god NMBS is, ten einde lopen op 
dinsdag 11 augustus 16u35. 

Benodigdheden in het Godenrijk: 

Goddelijk slaapgrief: 

-Matje 
-Slaapzak 
-Pyjama 

Badgrief om te 
Baden: 

-Handdoeken 
-Zeep § Shampoo(ecologisch, we willen het 
godenrijk niet kapot maken!!!) 
-Tandenborstel + Tandpasta 
-Borstel  voor het goddelijk haar 

 

 

Handigen brol: 

-Zaklamp 

-Zonnebril 
-Muggenmelk 
-Zonnecrème 
-Linnen zak 
-Zakdoeken 

απαγορευμένος in het rijk van de goden: 
-Snoep en andere 
zoetigheden 
-Koeken 
-Frisdrank 
-Zaken die je nauw aan het hart liggen 
-Elektronische apparaten 
bv: GSM,- Gameboy-… 
-BOMMETJES!!! 
 

 

Kledij: 
-Onderflokken 
-Korte/Lange broeken 
-T-shirts 
-Truien 
-KOUSEN!!! 
-Stapkousen 

-Sport-/speelschoenen 
-Waterschoenen 
-K-way/Regenfrak 
-Botten(optioneel) 
-Verkleedkledij ( personage 
in de brief) 

Snoep, koek en 
frisdrank mag bij vertrek 
maar komt het 
Godenrijk niet binnen 

-Postzegels 
-Envloppen 
-Tweedaagse rugzak 
(mag zelfde van vertrekt) 
-Zakmes of keukenmesje 
-Strips 

- 4! keukenhanddoeken 
(door het niet zo goddelijke 
virus is hygiëne belangrijk, 
dus ook bij de afwas) 

https://synoniemen.net/vertalingen.php?word=%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82&source=el&target=nl



