
The Latin Kings 
 

 



De Latin Kings zijn één van de meest gevreesde en gewelddadige gangs. Geen misdaad is voor hen 

ontoereikend, ze hebben overal wel een hand in. De bende is opgericht in 1940 in Chicago en is 

onrechtstreeks opgericht door El Capone, ook wel bekend als Scarface. De gang is de grootste Latijns-

Amerikaanse bende in de VS. Ze houden zich vooral bezig met het verdelen en verspreiden van illegale 

producten. Wat deze bende zo een sterke overheersende gang maakt is dat vrouwelijke leden, a.k.a. The 

Almighty King and Queen Nation, om erkend te worden als familie. 

 

Het kenmerk van de Latin Kings is hun gele kleur. Dit kan je in alles terugvinden: hun kleren, bandanas, … 

Nog een paar kenmerken zijn: broske, snorretje, zonnebril en hun oversized kleren. 

 

We delen met trots mee dat jij een Latin Queen/King bent. Het enige probleem is dat je bent opgepakt 

en een gevangenisstraf hebt van 12 dagen. Niet erg want al je broeders en zusters zitten in hetzelfde 

schuitje. Zoek je familie op maar pas op want jullie zijn niet de enige bende in de gevangenis… Dit zal 

waarschijnlijk zorgen voor hevige conflicten dus bereid je voor!



Bagage: 

● MONDMASKER 

● Slaapzak & matje 

● Toiletgerief zeep en shampoo -> ecover of ander biologisch afbreekbaar product 

● Lange broeken en shorten 

● T-shirts & truien 

● Genoeg onderbroeken en sokken 

● Regenkledij 

● Zwemgerief 

● Stapschoenen en wandelkledij 

● Zonnecrème & aftersun 

● Gamel, beker & bestek 

● 4 keukenhanddoeken! 

● Medicatie 

● Drinkbus 

● Zakdoeken 

● Dagrugzak 

● Verkleedkledij  

● washand en handdoeken 

● wasknijpers  

● sletsen en/of waterschoenen 

● Lunchpakket bij vertrek!! 

 

 

Dit laten we thuis: 

● Alcohol & drugs 

● Vuurwerk 

● Snoep 

● Elektronica: gsm, box, IPod, ... 



 

Voor de ouders: 

Nog eens om te vermelden: de eindverantwoordelijkheid ligt bij jullie om te beslissen of uw 

zoon/dochter meegaat op kamp. Als uw zoon/dochter een risicopatiënt(e) is, moet er schriftelijke 

toestemming van een dokter worden meegegeven. U of iemand uit uw bubbel moet ook gedurende het 

hele kamp bereikbaar zijn en u moet uw kind kunnen komen halen indien dit nodig zou zijn. 

Om zo weinig mogelijk contact te hebben zouden we willen vragen om in de auto al afscheid te nemen. 

Babbelen met andere ouders zit er dit jaar niet in omwille van de maatregelen. We willen jullie ook 

vragen om een mondmasker te dragen wanneer u uw kind afzet aan het station.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wil je graag een briefje sturen?  

 

Scouts Mgr. Bermijn 

[Naam zoon of dochter] 

Rue Haute 31 

5550 Charière 

 

Kampprijs 

 

De kampprijs bedraagt €140. 

Dit dient vooraf gestort te worden op het rekeningnummer BE30 3631 5264 6011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Algemeen 

 

 

Vertrek: maandag 20 juli 

Afspraak om 08:00 aan het station van Sint-Niklaas 

In perfect uniform en met een eigen mondmasker! 

Neem een lunchpakket en drinkbus mee in een kleine rugzak. Ook wordt je pas afgegeven bij de leiding 

aan het station.  

 

Aankomst: vrijdag 31 juli om 15:00 

Aan het station van Sint-Niklaas. Daarna kan de rugzak aan Bermijn worden opgehaald. 

 

Camion: 

De givers laden de camion in zondag 19 juli om 19u . Het uitladen zal gebeuren door de jonggivers om de 

2 bubbels niet te mengen. Om het zo veilig mogelijk te houden kunnen de ouders of anderen niet komen 

helpen met het in- of uitladen van de camion.  

 

Indien er vragen of problemen zijn, kan u ons altijd bereiken 

 

Casper  +32 470 34 09 92 

Cato  +32 478 94 86 17 

Jasper  +32 468 25 46 87 

Joren  +32 498 18 73 46 

Tibo  +32 476 57 51 06 

 

U kan ons ook bereiken via mail 

 giversleidingbermijn@gmail.com 




